Zeilen Op De Wind Van Vandaag - 120

Bij de Coupletten: Mannen en Sopranen hoog. Alten laag.
Bij de Refreinen: —Mannen laag. Sopranen hoog. Alten Echo laag.

Toen je dacht "Ik word gedragen”, moest je sjouwen
Toen je dacht " 't Is even slikken", moest je kauwen
Toen je dacht "Ik wil wel stoppen”, juist beginnen
En net toen je naar buiten wou, naar binnen

Toen je dacht " 't Is me teveel”, toen werd het minder
Toen je dacht "Ik ben een rups”, bleek je een vlinder
Toen je dacht dat je iets won, heb je verloren

En toen je dacht "Nou ga ik dood", werd je geboren

Refrein
Je moet zeilen op de wind van vandaag
De wind van gisteren helpt je niet vooruit
De wind van morgen blijft misschien wel uit
Je moet zeilen op de wind van vandaag

Toen je dacht "Nou wordt het beter”, werd het slechter
Toen je dacht "Ik geef het op”, bleek je een vechter

En toen je dacht een realist te zijn, een dromer

Toen je dacht "Nou wordt het winter”, werd het zomer

Toen je dacht "Het wordt gebracht”, moest je het halen
En toen je dacht "Ik krijg iets terug”, moest je betalen
Toen je dacht "Ik sta alleen”, toen kon je schuilen

Toen je dacht " 't Is om te lachen”, moest je huilen

Refrein (2X)



